


Als het lichaam niet meer wil

en het leven wordt een lijden

kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

Jeanne Van Thillo

2
Marcel Vanveldhoven (t2021)

Zij werd geboren te Kalmthoutse Hoek op 19 februari 1939
enis in het AZ Klina te Brasschaat
van ons heengegaan op 29 juli 2024.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons moeke tijdens de uitvaartplechtigheid
in de kerk van H. Hart te Kalmthout-Heuvel
op zaterdag 3 augustus 2024 om 14.00 uur.

Samenkomst achteraan in de kerk,
zaterdag vanaf 13.40 uur.

Haar asurne zal een warm plaatsje
krijgen bij ons thuis.

U kunt Jeanne nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij leeft voort in de harten van:

Dirk en Nadia Vanveldhoven - Geers

Tine

haar zoon, schoondochter en kleindochter

De families Van Thillo, Vanveldhoven,
Van Opdorp, Van Dyck.

Rouwadres: Familie Vanveldhoven - Van Thillo
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Condoleren kan ook online: www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



